
 

Aan de slag met het filmpje in Bib Temse: 

  Het gedicht: 

De opdracht: Iedereen heeft wel iets dat een beetje bijzonder is, iets geks, een rare gewoonte. 

Heb jij ook zoiets? Is het een geheim? Schrijf het op een papiertje, zonder je naam erbij. Doe dat 

met de hele klas. Doe dan alle papiertjes in een doos en schud ze goed dooreen. Daarna mag 

iedereen uit de doos een papiertje kiezen. Lees om de beurt voor wat erop staat en probeer te 

raden van wie het is ... Hoe goed kennen jullie elkaar? En stuur mij dan de gekste gewoonte uit 

de klas ... 

Iets over poëzie: 

“Een dichter, wist je dat, maakt brilletjes. Alle soorten 

brilletjes: een brilletje om scherper te zien, een verrekijker 

om iets wat veraf is dichterbij te brengen (bv. een andere 

cultuur), een vergrootglas om iets piepkleins toch veel groter 

te zien, een gekleurde bril om de dingen wat gekleurder te 

zien ...   Elk gedicht is zo’n brilletje dat je opzet als je het 

gedicht leest. Het laat je namelijk anders naar de 

doodgewone dingen kijken. Door het brilletje van de dichter. 

Zoals hier bij dit gedicht over die vis: een brilletje om anders 

naar die vis te kijken.” 
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 In de donkere zee 

woont de donkere vis 
die aan donkere stenen likt. 
Hij zoekt en zoekt en likt, 
waarna hij ze een voor een 
van donker naar donkerder schikt. 

Heb jij ook zoiets? 

Zoiets geks, zoiets raars, 

zoiets zonder betekenis? 

Denk dan aan die vis. 

En hoe schoon dat is. 

Uit: Geert De Kockere, Er is iets aan de kip met je hand 

De Eenhoorn, 2017


