
 

Aan de slag met het filmpje in bib Sint-Niklaas:

Het gedicht: 

De opdracht: 

Een iegeltje, een biegeltje, een vageltje, een veugeltje, een ogeltje ... Kun jij ook gekke namen 

voor vogels verzinnen? Doe eens!  En teken ze! Verzin een naam voor een gekke, nieuwe vogel, 

teken hem dan en zet de naam erbij.   

Iets over poëzie: 

“Poëzie, dat is heel vaak spelen met woorden.  

Met woorden en klanken. En als je dan een gedicht 

mooi zegt, dan gaat het vanzelf zingen in je hoofd en 

soms zelfs een beetje dansen. Iets wat mooi klinkt, 

waar je vrolijk van wordt, voelt al vanzelf al een beetje 

als een gedicht. 

Ik hou wel van grappige woorden, van gekke 

verzinsels. Daar word ik dan vrolijk van. Luister nog 

Eens … (het begin snel opzeggen). Dans je van binnen 

niet vanzelf een beetje mee met mij? Word je 

daar niet vrolijk van?” 
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Ee n iegeltje, 

een biegeltje, 
een eugeltje 
met vleugeltjes, 
een ogeltje 
wordt vogeltje 
en vliegt 
— flipflapfloep — 
naar Timtamtoem 
met een pluimpje 
aan zijn poep. 

Uit: Geert De Kockere, Er is iets aan de kip met je hand 

De Eenhoorn, 2017 

 

 


