
Aan de slag met het filmpje in bib Moerbeke-Waas:

De opdracht:   

vervang in dit gedicht  het blokje van ‘een meeuw’  en het blokje van ‘de zee’ door andere en 

maak op die manier een nieuw, mooi gedicht. Je mag ook nog andere woorden vervangen, maar 

het gedicht moet wel nog ongeveer hetzelfde klinken. 

Iets over poëzie: 

“Als dichter speel ik graag met taal.  

Voor mij zijn de woorden in een gedicht 

net blokjes, waarmee ik iets kan bouwen. 

Ik kan die blokjes door elkaar gebruiken. 

Natuurlijk moeten de blokjes wel een 

beetje op elkaar passen en het bouwwerk 

moet overeind blijven staan. Maar soms is 

het mogelijk om in hetzelfde bouwwerk 

blokjes door andere te vervangen.  

Groene door rode bijvoorbeeld. Dan ziet 

het bouwwerk er nog ongeveer hetzelfde 

uit, maar toch een beetje anders.” 
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Het  gedicht: 

Een  meeuw 

 vloog over de zee en dacht: 

wat rolt ze toch schoon, 
wat streelt ze toch zacht. 
En de zee zag de meeuw 
en de zee die dacht: 
wat zeilt ze toch licht, 
wat begrijpt ze de lucht. 
Zo hangt 
de meeuw aan de zee 
en de zee aan de meeuw. 
En zo is het goed. 

Uit: Geert De Kockere,  

Er is iets aan de kip met je hand

De Eenhoorn, 2017 

 

 

 

 


