
Bootje van papier.
Met mijn geheim in je ruim

vaar je daar nu rond.
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Snij dit blad volgens de paskruisen hieronder. Dan krijg je een A6je.
Op de voorkant lees je een haiku. Op de blanco keerzijde schrijf je je geheim of wens.

Vouw daarna een bootje van papier en wel zo dat je de voorgedrukte kant
naar binnen plooit (en je geheim dus naar buiten). Als je je bootje correct vouwt,

verschijnt aan het eind de haiku keurig aan de buitenkant op de romp van je bootje
en zit je geheim of wens opgeborgen in het ruim. Laat het dan ergens te water.
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